Het natuurreservaat ‘De Beer
herbergt dulzenden vogels: grote
kolonles zilvermeeuwen maar
ook zangvogels en zeldzame
lachsterns. Hel jonge dwerg-
sterntje op de folo rechtsboven
maakt ook deel uit van deze
vogelgemeenschap.

Deze
(foto boven)
worden. Onraad? Welneen! Het
is maar een onschuldige folo-
graafl, die een plaatje schiet.

zllvermeeuw
wil nielL gestoord

broedende

De foto rechtsonder op deze

pagina laat zien hoe men hej
natuurgebied kan bereiken. Een
gezellig, houten bruggetje is de
laatste verbindingsschakel met
‘De Beer', die alleen lopend of
per flets kan worden ‘genomen’.
Brommers thuislaten!

Tamme en wilde eenden zijn
goede vrienden van elkaar op
‘De Beer'. En zijn even
goede vrienden met jachtopzie-
ner Pols,

Elt miljoen mensen telt Nederland. Voor het

grogiste deel werken zij en voor alle mon-
den is er eten. Maar er Is één groot tekort in
dit land: de stilte van de ongerepte natuur,
Wijde vergezichten en wolkenluchten, ongebro-
kén door fabrieksschoorstenen, zijn schaarse
artikelen
En toch is er op slechts luttele kilometers af-
stand van het bedrijvizge Rotterdam nog zo'n
oase van rust te vinden. Het vormt de weste-
lijke kop van het elland Rozenburg, het s een
beschiermd natuurgebled en het heet: "De Beer',
Pe journalist Frans W, Wegman schreef de
telkkst voor een klankbeeld over dit 1100 ha me-
tende gebied met dulnen, bosschages, prachtig
breed strand en grote vogelkolonies, en Bert
Garthoff verwerkte zijn materiasl voor een uit-
zending (zondagochtend in "Weer of geen
weer’). Hij sprak met jachtopziener Pols en met
de opzichler Korfmaker en liet de vogels in de
microfoon het verhaal vertellen van hun para-
dijs. Een paradijs niet alleen voor vogels! Want
bijna het hele door fletspaden doorkruiste ge-
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bled (verboden voor bromfietsen), Is toeganke-
lijk voor het publiek buiten de broedtijd. Maar
zelfs in deze periode kunnen de echte natuur-
liefhebbers onder geleide van de opzichter ‘De
Beer' betreden en genieten van een stuk na-
tuur dat ongerept bleef onder de rook van Rot-
terdam.
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