





LAHOL, DE MORINELPLEVIER







De vogel die dem mensch niet vreest.













poetsten de veeren en gingen vlak voor mij in broedhouding een
dutje doen.

Dan wenk ik mijn vrienden om met de camera’s te komen en even
later kruipen we met z’n zevenen door het zand en wordt de eene
plaat na de andere belicht. Een van mijn makkers krabbelt in zijn
schetsboek en een ander kronkelt als een slang om Lahol heen,
waarvan hij een tegenlicht-opname wil maken. Als hij een oogen-
blik later zijn statief gaat halen en daarmee terug komt is ,,zijn”’
Lahol bjj den mijjnen gekomen en als hij dan ziet dat de vogel
gevlogen is, kijkt hij den teekenaar aan, alsof hij dien ervan ver-
denkt Lahol in zijn zak te hebben gestoken.

Vlak voor mijn camera zit er een die wel bijzonder vertrouwelijk
is; al maak ik nog zooveel bewegingen, rustig kijkt hij met zijn
donkere oog naar mij op en zelfs toen mijn vriend Willem voor-
zichtig naderbjj was gekropen, totdat hij op ’t laatst met zijn
gezicht op twintig centimeter van den vogel lag, ging hij nog niet
weg. Ik belicht de eene plaat na de andere en fluister mijn vriend
toe te probeeren den vogel te streelen, maar als hjj zijn hand
uitstrekt wordt het Lahol toch te machtig. Hij staat op en gaat
vlak tegen mijn camera in broedhouding op het strand zitten,
zoodat zijn beeld het geheele matglas van de reflex beslaat.

Zoo zijn we nog urenlang bezig, lager en lager zinkt de zon en als
we de laatste veerboot nog willen halen, dienen we op te stappen.
Dan nemen we afscheid van hen, maar onderweg naar de boot
denken wij allen aan den wonderlijken vogel, dien de Lappen Lahol
noemen en die niet bang is voor den mensch.... omdat hij hem
niet kent.

236




	1941 Binsbergen Lahol 2
	1941 Binsbergen Lahol_Pagina_2
	1941 Binsbergen Lahol_Pagina_3
	1941 Binsbergen Lahol_Pagina_4
	1941 Binsbergen Lahol_Pagina_5
	1941 Binsbergen Lahol_Pagina_6
	1941 Binsbergen Lahol_Pagina_7
	1941 Binsbergen Lahol_Pagina_8
	1941 Binsbergen Lahol_Pagina_9

	1941 Binsbergen Lahol

