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BOEKBESPREKING.

De boekbespreking brengt ons deze keer twee belangrijke
boeken onder 't oog, die beide de moeite waard zijn om gelezen
en gezien te worden. In de eerste plaats het nieuwe Verkade
Album: Zeewater-aquarium en Terrarium (f 0.75). De tekst
hiervan is geschreven door de bekende Inspekteur van de Leven-
de Have in Artis, de heer A. F. J. Portielje. Hij geeft ons ver-
schillende wenken, zo tussen de regels door, over ons zeewater-
akwarium en over het terrarium. Medewerking verleende hierbij
mevr. J. P. H. Portielje—Scholten. De plaatjes, die dit album
moeten illustreeren zijn deze maal alleen verzorgd door Jac. J.
Koeman. Artistiek zijn de plaatjes bizonder goed geslaagd, bij-
voorbeeld blz. 21 en 73, de zeepaardjes op blz, 37 en de zee-
anemonen op blz. 54 doen je direkt aan de grote dierentuin-
akwaria denken.

De plaatjes van het terrarium-gedeelte zijn minder geslaagd,
bijv. de Thym en de Tormentil op blz. 85. De Slangenwortel op
blz. 86 is een waterplant. Dat is op het plaatje niet te zien! Op
blz. 89 staat bij no. 81: Slanke Sleutelbloem, doch wij menen,
dat dit eerder de gewone Sleutelbloem is en als zodanig is dit
pladtje dan ook zeer geslaagd. Toch zullen velen weer met ge-
noegen de plaatjes verzamelen en als het album vol is, zullen ze
ook dit boek weer met genoegen plaatsen in de rij van hun
voorgangers,

En in de tweede, maar niet in de laatste plaats, kom ik tot de
bespreking van een voor ons zeer belangrijk werk, dat versche-
nen is bij A. G. Schoonderbeek in Laren, nl. Het Vogeleiland,
door G. van Beusekom, F. P. J. Kocimans, M. G. Rutten en N,
Tinbergen, Dit werk is waard om in handen te komen van alle
1200 N.J.N.-ers in Nederland, omdat we in dit boek het relaas
krijgen van een jaar vogels kijken op de Hoek van Holland, en
ons als zoodanig een pracht voorbeeld voor onze natuurlief-
hebberij is. Het verhaalt ons over de vogelrijkdom, het hele jaar
door, maar daarnaast zijn de planten toch ook niet stiefmoeder-
lijk bedeeld, zodat we een indruk krijgen van dit hele eiland.

De foto's die het boek verluchten, och, wie kent ze eigenlik
niet? Wie heeft niet eens of meerdere malen zelfs Niko of
Martien horen spreken bij hun prachtige vogelkieken? En deze
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kieken met nog veel meer andere vindt je weer terug in dit
boek.

De uitgever heeft 't werk keurig verzorgd. Dit boek is een
waardig vervolg in de reeks van De Tooi der Getijden en De
Roep der Velden. We moeten de schrijvers, fotografen en de
uitgever dankbaar zijn voor dit mooie werk, Laten we die dank-
baarheid dan ook tonen door het kopen van Het Vogeleiland. Je
zult er geen spijt van hebben.

De prijs bedraagt f4.50, in prachtband f5.90.
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